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Speciaal voor families met 
kinderen van 7-12 jaar

Locatie 
Domkerk  
(ingang bruine deur  
tegenover de Domstraat)
Datum 
donderdag 31 juli 2025
Tijden  
van 19.30  – 21.00 uur
Toegang
€5,00 per persoon

Zomeravondrondleidingen in de Domkerk

Programma
Domplein  
loopt storm 
2025

Dit jaar staat de zomerrondleiding voor families in  
het teken van de storm, die deze week precies 351 
jaar geleden over Utrecht raasde. Daarbij is de 
halve Domkerk ingestort, je kunt het je bijna niet 
voorstellen! Op deze avond is de kerk open spe-
ciaal voor jullie. Samen gaan we ontdekken wat 
er in 1674 is gebeurd.  Zeker is dat je al je zintuigen 
nodig hebt: niet alleen luisteren en kijken, maar 
ook doen, voelen en ruiken. De entree is inclusief 
iets te drinken en iets lekkers, dus proeven komt 
daar nog bij!

Geef je op door, tot uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren, te mailen naar rondleidingen@domkerk.nl

Donderdag 31 juli 2025



Blokkenschema
1 augustus Timetable

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Graafbakken
Archeology workshop

Kruiwagentour: In het spoor van de storm
Wheelbarrow tour: In the wake of the storm

Ligconcert: ‘De Storm is gaan liggen’ 
Lying concert: 'The storm has subsided'

Stadswandeling met het Gilde Utrecht*
Citywalk with het Gilde Utrecht*

Lezing ‘t schrickelick Tempeest
Lecture about Terrifying Tempest

Hoofdstuk 21
Listen to chapter 21 of ‘Stad in de storm’

Ambachtsdemonstraties
Cra demonstrations

Knutsel je eigen glas-in-lood
Cra imitation stained glass

Dompleinquiz
Domplein quiz

Ontwerp je eigen middenschip
Design the nave of the cathedral 

In het oog van de storm
In the eye of the storm

Reprise: STORM
Presentation STORM by Het Utrechts Archief

Tegenwind
Music from street orchestra Tegenwind

Ingmar Heytze
Ingmar Heytze, city   poet of Utrecht

Van tornado tot valwind
Workshop by the KNMI

Domplein
Doorlopend

Domplein
Doorlopend

Domtoren
Doorlopend

Domtoren & Domplein
Doorlopend

Domplein
Doorlopend

Domkerk
13.30 - 14.30

Domplein
11.30 - 12.30

Domtoren
12.15 - 12.45

Domtoren
12.15 - 12.45

Domtoren
12.15 - 12.45

Domplein
16.00 - 17.00

Domkerk
21.00 - 22.30

Domplein
14.30 - 15.30

Domkerk
15.30 - 16.30

Domplein
Doorlopend

Domkerk
Doorlopend

Domkerk
Doorlopend

Audiotour: Tempeest Tastbaar
Audio tour: Tempeest Tastbaar

Beiaardconcert: Stilte voor de storm
Carillon Concert: Calm before the storm

Duik dieper in het Domplein*
Dive deeper into the Domplein*

Start bij Het Utrechts Archief met de QR-code
Doorlopend

Tickets bij de Winkel van Utrecht
voor tijden zie website

Domplein
14.00 - 14.30

Domkerk
13.30 - 14.00

Domkerk
14.30 - 15.00

Domplein
15.30 - 1

*= Voor deze activiteit heb je een ticket nodig, zie website of de Winkel van Utrecht
*= You need a ticket for this activity, see website or the Winkel van Utrecht

ENG

ENG

ENG

Domplein
DoorlopendENG

ENG

ENG

ENG

ENG

ENG

ENG

ENG

Taal 
Nederlands

Locatie 
Domplein

Tijden 
11.00 – 17.00 uur

Ga nee net de kruiwagentour en ontdek wat de gekleurde stenen in het 
 Domplein nu eigenlijk betekenen. Gebruik oude en nieuwe kaarten om 
 samen met de gids de geschiedenis van het plein weer in elkaar te puzzelen.

Kruiwagentour: In de sporen van de storm
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Programma
Vrijdag 1 augustus 2025

Lezing: ‘t Schrickelick Tempeest

Taal 
Nederlands
Locatie 
Domkerk
Tijden 
 13.30 – 14.30 uur  
en 15.30 – 16.30 uur

Wat voor storm was het Schrickelick Tempeest?  
Welke schade werd er aangericht in Utrecht?   
Wat weten we van het instorten van het schip van 
de Domkerk? Hoe werd de storm destijds beleefd? 
Waarom het schip nooit herbouwd?  
Spreker en gids Biem Lap neemt je mee door het 
hele verhaal over grote storm van 1674.
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In het oog van de storm
Taal 
Nederlands + Engels

Locatie  
Domplein

Tijden  
11.00 – 17.00 uur

Dichterbij de storm kun je niet komen. Stap in de container op het Domplein 
en ervaar het Schrickelick Tempeest alsof je er zelf bij bent.

Dompleinquiz
Taal 
Nederlands
Locatie 
Domtoren
Tijden 
 12.15 – 12.45 uur 
 14.15 – 14.45 uur  
en 15.15 – 15:45 uur

Dat het Domplein inmiddels het kloppende hart van 
Utrecht is weet iedereen, maar wat weet jij eigenlijk 
over de plek waar Romeinen liepen, waar Utrecht 
stad werd en waar vele stadsgenoten hun voetsporen 
achterlieten. Doe mee met deze gezellige quiz en 
maak kans op leuke prijzen!

Taal 
Nederlands
Locatie 
 Start bij het standbeeld 
van Jan van Nassau op 
het Domplein
Tijden 
 11.30 – 12.30 uur,  
14.30 – 15.30 uur
Toegang 
Tickets verkrijgbaar 
via: https://gildeu-
trecht.nl/rondleidin-
gen/inschrijven/

De storm van 1674  
richtte veel schade aan 
in Utrecht. De gevolgen 
ervan zijn nog steeds 
goed in het straatbeeld 
zichtbaar. Wil je zien  
waar en wil je ook weten 
hoe het komt dat zo’n 
storm zoveel schade  
veroorzaakt? Loop dan 
mee met een rondleider 
van Gilde Utrecht.

Stadswandeling met het Gilde Utrecht
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Reprise: STORM
Taal 
Nederlands + Engels
Locatie 
Domkerk
Tijden 
11.00 – 17.00 uur

Herbeleef de presentatie STORM! van Het Utrechts 
Archief. Acht archiefstukken vertellen het verhaal 
van 1 augustus 1674. De levensgrote reproducties  
van de beroemde tekeningen van Herman Saftleven  
wekken de ravage bij de Domkerk tot leven. De 
reproducties zijn tijdens het Domplein loopt Storm 
opnieuw te bewonderen in de Domkerk zelf.
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Taal 
Nederlands + Engels

Locatie 
Domplein

Tijden 
11.00 – 17.00 uur

Nadat het middenschip van de Domkerk 
in 1674 is ingestort is het nooit herbouwd, 
hoewel er in de loop der geschiedenis wel 
verschillende plannen voor zijn gemaakt. 
Hoe zou jij vandaag de dag het middenschip 
vormgeven? Laat je creativiteit de vrije loop, 
alles kan! De mooiste en eigenzinnigste ont-
werpen maken kans op vrijkaarten voor één 
van de locaties op het Domplein.

Ontwerp je eigen middenschip
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Ligconcert: ‘De Storm is gaan liggen’
Taal 
Nederlands + Engels

Locatie  
Domkerk
Organist 
Jan Hage

Tijden  
21.00 - 22.30 uur
Toegang  
€10,-

Op 1 augustus om 21.00 uur vindt er in de prachtige 
Domkerk een uniek ligconcert plaats. Jan Hage, 
één van de meest virtuoze organisten van ons land, 
speelt dan het majestueuze Bätz-orgel. Het thema 
van het concert is ‘De storm is gaan liggen’.  Kerkor-
gelmuziek zal er te horen zijn van componisten Jan 
Welmers, Erik Satie, Johan Sebastiaan Bach, Olivier 
Messiaen en Johann Pachelbel. Neem je yoga-mat 
of luchtbed mee om al liggend te genieten van deze 
bijzondere muzikale avond. Na afloop is er een 
drankje als slaapmutsje.
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Taal 
Nederlands
Locatie 
Domtoren
Tijden 
11.00 – 17.00 uur

Hoofdstuk 21

Met Stad in de storm schreef 
jeugdboekenschrijfster Thea 
Beckman een wervelende  
roman over de rampjaren 
1672-1674 in Utrecht, en de 
grote storm die over de stad 
trok. Het boek is nog altijd 
populair bij jong en oud.  
Kom luisteren naar het span-
nende hoofdstuk 21, waarin  
de Domkerk bulderend  
omvergeblazen wordt.
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Taal 
Nederlands + Engels

Locatie 
Domkerk & Domplein

Tijden 
11.00 – 17.00 uur

De Domkerk trotseert al eeuwenlang weer en 
wind. Om zowel de Domkerk als de Domtoren  
te behouden, zijn ook vandaag de dag  
vakbekwame ambachtslieden onmisbaar. 
Op 1 augustus krijgt u de unieke kans om  
kennis te maken met eeuwenoude ambachten 
als glas-in-lood, houtbewerking en beeld-
houwen. De demonstraties worden mogelijk 
gemaakt door Stichting Erfgoed Ambachten 
Domplein, die zich inzet voor het behoud en 
de waardering van deze bijzondere vakken.

Ambachtsdemonstraties
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Taal 
Nederlands + Engels

Locatie 
Domplein

Tijden 
11.00 – 17.00 uur

Onder het Domplein liggen vele schatten verborgen bij de opgravingen  
van DOMunder zijn er ook verschillende muntschatten gevonden.  
Op 1 augustus kun je in de huid van een archeoloog kruipen en zelf  
een muntschat opgraven in onze graafbakken. 

Graafbakken
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Taal 
Nederlands + Engels
Locatie 
Domplein
Tijden 
14.00 – 14.30 uur
en 15.30 – 16.00

Tegenwind
Laat je omverblazen door de energie en muziek van 
Straatorkest Tegenwind. Deze enthousiaste vereniging 
brengt leven en vrolijkheid naar het Domplein.
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Duik dieper in het Domplein

Taal 
Nederlands en Engels
Locatie 
de Winkel van Utrecht

De erfgoedlocaties aan het Domplein zijn op 1 augustus 
ook te bezoeken met onze verschillende rondleidingen. 
Duik in de geschiedenis met een Ontdekkingstocht in 
DOMunder of een Tijdreis in Paleis Lofen. Ontrafel de 
geheimen van de Domkerk met een gegidste rond-
leiding of stijg tot grote hoogten met een beklimming 
van de iconische Domtoren. Kijk voor het aanbod, 
prijzen en tickets op domplein.nl of loop even langs 
bij de Winkel van Utrecht op Domplein 9.



Knutsel je eigen glas-in-lood

Taal 
Nederlands + Engels

Locatie 
Domkerk

Tijden 
11.00 – 17.00 uur

Wat vind jij van de kleuren en vormen van 
het glas-in-lood? Eerst was het glas heel erg 
donker, maar sinds kort zien we eindelijk de 
kleuren van de ramen weer. Zou je thuis ook 
zulke mooie ramen willen? Kom dan zelf een 
glas-in-lood raam voor thuis knutselen in de 
Domtoren!
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Taal 
Nederlands
Locatie 
Start bij  
Het Utrechts Archief
Tijden 
11.00 – 17.00 uur

Audiotour: Tempeest Tastbaar

Ben je al bekend met de Utrecht 
Time Machine? Met deze app kun 
je allerlei verhalen in jouw buurt 
ontdekken. In samenwerking met 
Het Utrechts Archief en het KNMI 
hebben ze een speciale audiotour 
gemaakt over de grote storm:  
Tempeest Tastbaar. 

Via bijgevoegde QR code  
kun een mooi uitstapje in  
de geschiedenis maken met  
deze bijzondere audiotour.

Van tornado to valwind

Taal 
Nederlands + Engels

Locatie 
Domkerk

Tijden 
11.00 – 17.00 uur

Op 1 augustus 1674 is het benauwd en dreigend 
weer in Utrecht. Rond acht uur ‘s avonds barst 
een zwaar onweer los, en binnen een kwartier 
ligt een groot deel van de stad in puin. Veel 
kerktorens zijn verwoest en het middenschip 
van de Domkerk stort in — maar de Domtoren 
blijft staan. Lange tijd werd gedacht aan een 
tornado, maar een recente reconstructie van 
het KNMI geeft eindelijk duidelijkheid over het 
weerfenomeen dat zoveel schade aanrichtte.
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Taal 
Nederlands + Engels
Locatie 
Domplein en Pandhof

Tijden 
16.00  – 17.00 uur

Beiaardier   
Malgosia Fiebig

Beiaardconcert: Stilte voor de storm

Tijdens het wekelijkse beiaardconcert op 
vrijdagavond neemt stadsbeiaardier Malgosia 
Fiebig je mee in een muzikaal onweer, met een 
repertoire vol stormachtige klanken. Dankzij 
de Utrechtse Klokkenspel Vereniging kun je 
op een speciaal ingerichte luisterplek volop 
genieten van de vijftig carillonklokken van  
de Domtoren.
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Ingmar Heytze
Taal 
Nederlands + Engels
Locatie 
Domkerk
Tijden 
13.30 – 14.00
en 14.30 – 15.00

Ingmar Heytze –jarenlang stadsdichter van Utrecht 
– neemt je mee naar het hart van de Domstad. Met 
zijn gedicht Herbouw, waarin schimmen langs het 
Domplein fluisteren over Romeinse tijden, beschrijft 
hij tegelijkertijd de geschiedenis en de ziel van deze 
plek. Laat je vandaag meevoeren door zijn zinnen in 
de Domkerk.
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