
Kerken	Kijken	Utrecht	heeft	deelgenomen	aan	de	Rabo
ClubSupport	stemcampagne.	Leden	van	Utrecht	en
Omstreken	die	KKU	een	warm	hart	toedragen	hebben
ervoor	gezorgd	dat	wij	het	bescheiden,	maar	zeer
welkome	bedrag	van	€	342,17	hebben	ontvangen.

Waarvoor	onze	hartelijke	dank!

Facebook Instagram Website

Kerken	Kijken	Nieuws Bekijk	de	webversie

Beste	vrijwilligers,	vrienden	en	relaties	van	KKU,

Het	Kerken	Kijkenseizoen	2024	zit	er	op.	En	wat	voor	seizoen!	Sinds	jaren	waren	er	niet
zoveel	bezoekers	in	de	twaalf	deelnemende	kerken	uit	zoveel	verschilende	landen	van	de
wereld.	In	deze	nieuwsbrief	mooie	berichten	o.a.	over	de	hernieuwde	deelname	van	de
Augustinuskerk	aan	het	seizoen,	het	verslag	van	de	excursie	van	de	vrijwilligers	naar

Haarlem	en	de	resultaten	van	het	publieksonderzoek.

Veel	leesplezier!

Het	bestuur	van	Stichting	Kerken	Kijken	Utrecht

Publieksonderzoek	2024
Dit	zomerseizoen	hebben	wij	een	pilot	publieksonderzoek	gedaan.	Dankzij	de	inzet	van
onze	vrijwilligers	zijn	er	147	reacties	binnengekomen	(103	Nederlandstalige	en	44
Engelse	reacties).	Wij	zijn	trots	op	dit	resultaat	en	willen	iedereen	bedanken	voor	ieders
bijdrage!

Een	aantal	resultaten
Er	waren	vrij	veel	jonge	bezoekers	(16	tot	40	jaar)	die	spontaan	de	kerk	binnenwandelden
(71%).	De	man-vrouwverhouding	was	vrijwel	gelijk	en	de	meeste	bezoekers	kwamen
alleen	(38%)	of	met	een	partner	(36%).	Een	groot	deel	van	de	Nederlandse	bezoekers
kwam	uit	de	stad	Utrecht	(41%).	Zij	bezochten	vooral	de	Geertekerk	(29%),	Domkerk
(25%)	en	Doopsgezinde	kerk	(24%).	Onze	internationale	bezoekers	kwamen	onder	meer
uit	Portugal,	Zweden,	Amerika,	Taiwan,	China	en	Brazilië	en	bezochten	met	name	de
Jacobikerk	(34%),	Domkerk	(32%)	en	Sint-Augustinuskerk,	Nicolaïkerk	en	Sint-
Gertrudiskathedraal	(allen	22%).

Informatievoorziening
De	informatieborden	werden	het	vaakst	gebruikt	(63%):	de	begrijpelijkheid	werd	goed
beoordeeld	(71%	gaf	5/5)	en	men	vond	deze	borden	informatief	(63%	gaf	5/5).	Op
aantrekkelijkheid	en	inspiratie	werd	wat	minder	hoog	gescoord	(44%	gaf	5/5).

Veel	bezoekers	merkten	de	vriendelijke	ontvangst	op	en	zij	waren	erg	enthousiast	over	de
kennis	van	alle	vrijwilligers.	Het	inspireerde	maar	liefst	61%	van	onze	bezoekers	om	ook
andere	kerken	te	bezoeken,	terwijl	31%	al	meerdere	kerken	in	Utrecht	had	bezocht!	Als
afsluiter	vermeldde	zelfs	97%	dat	zij	een	bezoek	zouden	aanbevelen	aan	vrienden	en
familie:	een	ontzettend	mooi	resultaat!

Volgend	seizoen
De	tips	en	opmerkingen	uit	het	publieksonderzoek	zorgen	voor	nieuwe	inzichten	en
ideeën.	Vóór	de	aanvang	van	het	volgende	zomerseizoen	hopen	wij	een	uitgewerkt	plan
te	presenteren	voor	een	vervolgonderzoek	waarbij	we	nog	meer	bezoekers	hopen	te
bereiken.	Wij	nodigen	onze	vrijwilligers	daarom	graag	uit	voor	deelname	aan	de
werkgroep	om	mee	te	denken	over	dit	vervolg.	Lijkt	jou	dit	leuk?	Laat	dat	dan	weten	aan
projectcoördinator	Kaja	Pohlmann.	Je	kunt	haar	o.a.	bereiken	op:
projecten@kerkenkijken.nl.

Het	bestuur	kijkt	uit	naar	een	mooie	voortzetting	van	dit	publieksonderzoek.

©	Respondenten	van	de	enquête	konden	een	prijs	winnen.	Lotte	Brouwer	uit	Utrecht	was	de	gelukkige.	Hierboven	ziet	u
Lotte	samen	met	onze	voorzitter	Stijn	Terlingen.

Rabo	ClubSupport	Stemcampagne

Excursie	naar	Haarlem

Op	zaterdag	12	oktober	bezochten	we	met	een	enthousiaste	groep	van	60	vrijwilligers
twee	bijzondere	kerken	in	Haarlem:	de	Grote	of	Sint-Bavokerk	en	de	Kathedrale	basiliek
Sint	Bavo.	Het	contrast	tussen	de	middeleeuwse	en	neogotische	architectuur	maakte
deze	dag	extra	boeiend.

Na	een	voorspoedige	reis	van	Utrecht	naar	Haarlem	begon	de	excursie	op	de	Grote
Markt,	waar	we	de	indrukwekkende	Sint-Bavokerk	betraden.	Deze	middeleeuwse
gotische	kruiskerk	is	een	van	de	grootste	kerken	in	Nederland.	Er	stonden	maar	liefst	zes
gidsen	klaar	om	ons	te	rond	te	leiden.	Het	houten	gewelf,	gebouwd	door
scheepsbouwers,	en	het	imposante	barokorgel	sprongen	in	het	oog.	Dit	instrument	was
bij	voltooiing	het	grootste	orgel	ter	wereld.	Beroemde	componisten	zoals	de	jonge	Mozart,
Händel	en	Mendelssohn	hebben	hierop	gespeeld.	We	zagen	o.a.	de	graven	van	de
schilders	Frans	Hals	en	Pieter	Saenredam,	en	twee	van	de	groepen	kregen	de	kans	om
de	zolder	van	de	kerk	te	verkennen.	Hier	konden	ze	over	de	gewelven	van	de	zijbeuken
en	het	triforium	lopen	en	kregen	ze	een	prachtig	uitzicht	op	het	koor.

Na	een	heerlijke	lunch	gingen	we	naar	de	Kathedrale	basiliek	Sint	Bavo,	net	buiten	het
centrum.	Deze	rooms-katholieke	kathedraal	behoort	tot	het	bisdom	Haarlem-Amsterdam
en	wordt	ook	wel	de	koepelkathedraal	genoemd,	vanwege	de	65	meter	hoge	koepel.	Die
naam	is	ook	ingeburgerd	om	te	voorkomen	dat	mensen	bij	bruiloften	en	uitvaarten	bij	de
verkeerde	kerk	staan.	Het	gebouw,	ontworpen	door	Joseph	Cuypers,	zoon	van	de
beroemde	architect	Pierre	Cuypers,	werd	tussen	1895	en	1906	in	neogotische	stijl
opgetrokken.	In	het	koor	bevindt	zich	de	kathedra,	de	zetel	van	de	bisschop,	en	een	van
de	kapellen	is	versierd	met	glas-in-lood	en	kunst	van	Jan	Toorop.

Sander	de	buschauffeur	sloot	geïnteresseerd	bij	ons	aan	en	bracht	ons	na	het	bezoek
weer	veilig	thuis.	Wij	danken	Henk	Mos,	Hans	de	Smalen	en	Esmee	Stam	voor	de
uitstekende	organisatie!

Kerken	Kijken	Utrecht	zoekt	een	nieuwe	voorzitter
Sinds	het	vertrek	van	Bert-Jan	Brussaard	bij	de	opening	van	het	seizoen	2024	is	de
zoektocht	naar	een	nieuwe	voorzitter	in	volle	gang.	Op	de	website	van	Culturele
Vacatures,	maar	ook	op	verschillende	sociale	media	is	een	oproep	geplaatst.

Ben	jij	enthousiast	en	gedreven	om	religieus	erfgoed	in	Utrecht	toegankelijker	en
beleefbaar	te	maken?	Kerken	Kijken	Utrecht	is	op	zoek	naar	een	nieuwe	voorzitter	die
actief	wil	meedenken	en	bijdragen.	Bekijk	de	profielschets	van	de	voorzitter	op	de	website
van	Culturele	Vacatures!	Hiernaast	de	oproep	om	deze	vacature	te	delen	via	je	eigen
sociale	media-kanalen.

Heropening	Augustinuskerk:	een	succesvol	zomerseizoen

Na	zeven	jaar	van	restauratie	opende	de
Augustinuskerk	in	het	voorjaar	eindelijk
weer	haar	deuren	voor	het	publiek.	Deze
heropening	markeerde	niet	alleen	een
bijzonder	moment	voor	de	stad,	maar	ook
voor	Paul	Sprang	en	Rixt	van	de	Voorde,
de	teamleiders	van	de	kerk.	“Het	voelt
voor	mij	telkens	als	thuiskomen,”	deelt
Paul,	die	sinds	de	jaren	’80	bij	de	kerk
betrokken	is.

De	kerk	werd	grondig	gerenoveerd,	wat
diepe	indruk	maakte	op	zowel	bezoekers
als	de	teamleiders	zelf.	“Toen	hij
helemaal	klaar	was,	was	ik	verbaasd	over
hoe	mooi	alles	geworden	was,”	zegt	Paul
enthousiast.	“Vooral	het	hoofdaltaar,	dat
door	de	restauratie	weer	de	originele
kleuren	van	1856	laat	zien.”	Rixt	was	net
zo	onder	de	indruk	toen	ze	de	kerk	in	het
volle	licht	zag:	“Dat	gaf	een	enorm
ruimtelijk	effect.	Eigenlijk	het	eerste	wat
me	opviel	was,	wat	is	‘ie	ruim!”	De
toevoeging	van	moderne	verlichting	heeft
de	ruimte	verruimd,	maar	Rixt	merkt	op
dat	het	ook	iets	van	de	religieuze
beleving	heeft	weggenomen.

Foto:	Tom	Beltman

De	belangstelling	voor	de	heropende	Augustinuskerk	was	groot.	Vooral	op	zaterdagen
stroomden	bezoekers	binnen.	“Het	was	soms	zo	druk	dat	je	te	weinig	tijd	aan	individuele
bezoekers	kon	schenken	en	je	mensen	meer	welkom	heette	dan	dat	je	echt	een	gesprek
kon	aangaan,”	vertelt	Paul.	Donderdagen	boden	gelukkig	iets	meer	ruimte	voor	een
rustige	rondleiding.	“Mensen	zijn	zeven	jaar	lang	langs	gesloten	hekken	en	deuren
gelopen,	en	waren	benieuwd	wat	er	achter	die	deuren	te	zien	was.”

Het	seizoen	bracht	ook	bijzondere	momenten	met	zich	mee.	Een	hoogtepunt	voor	Rixt
was	de	ontmoeting	met	een	oudere	vrouw	die	met	haar	dochter	de	kerk	bezocht.	“Ze	zei,
‘Ik	ben	hier	nog	getrouwd.’	Dat	was	eind	jaren	‘50,	sindsdien	was	ze	er	niet	meer
geweest!	Ik	kon	een	foto	uit	die	tijd	voor	haar	opzoeken	in	een	boekje	over	de	restauratie.
‘Ja,	zo	was	het	toen!’	zei	ze.	Dat	vond	ik	echt	heel	leuk.”	Paul	deelt	met	een	glimlach	een
veel	gestelde	vraag:	waarom	de	kerkbanken	niet	in	volgorde	staan.	“Kijk,	ze	zijn	na	de
restauratie	gewoon	niet	op	volgorde	teruggezet!	Eerst	hebben	we	ons	er	wel	aan
geërgerd,	maar	nu	is	het	eigenlijk	wel	een	leuke	anekdote!”

Met	zes	vrijwilligers,	waaronder	Paul	en	Rixt	zelf,	was	het	team	dit	jaar	klein	maar
toegewijd.	“Als	teamleiders	neem	je	je	verantwoordelijkheid,	dus	we	hebben	veel	gaten
gevuld,”	vertelt	Paul.	Hij	oppert	manieren	om	nieuwe	vrijwilligers	te	werven.	Bijvoorbeeld
via	de	parochie,	eigen	kennissenkring	of	het	aantrekken	van	studenten	of	middelbare
scholieren	die	als	gastheer-	of	vrouw	stage	kunnen	lopen.	Rixt	benadrukt	ook	het	belang
van	de	lijst	van	gastvrijwilligers.	“Sommige	vrijwilligers	gidsen	graag	in	meerdere	kerken
en	die	moeten	vooral	de	kans	krijgen	om	dat	te	doen.”

Het	afgelopen	seizoen	was	voor	Paul	en	Rixt	zeer	waardevol.	“Ik	vond	het	echt	een	heel
mooi	seizoen.	Ik	heb	mooie	verhalen	kunnen	vertellen,”	zegt	Rixt.	Paul	sluit	zich	daarbij
aan:	“Ik	geef	het	een	dikke	voldoende!”	Samen	kijken	ze	uit	naar	een	mooi	winter-	en
zomerseizoen	hopend	op	nieuwe,	jongere	vrijwilligers	en	de	mogelijkheid	om	nog	meer
bijzondere	gesprekken	aan	te	gaan	met	bezoekers.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@kerkenkijken.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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