
St. Willibrordkerk
1877

St. Augustinuskerk
1840

Janskerk
1050

Luthersekerk
1745

Pieterskerk
1048

Nicolaïkerk
1110

Jacobikerk
1173

Geertekerk
1259

Doopsgezinde kerk
1773

Domkerk
1254

St. Catharinakathedraal
1560

Ste. Gertrudiskathedraal
 1914

IEDERE BINNENSTADSKERK HEEFT OP 
EEN UNIEKE MANIER BIJGEDRAGEN 
AAN DE GESCHIEDENIS VAN DE STAD 
UTRECHT. BEZOEK VANAF 2 JUNI TOT 
EN MET 11 NOVEMBER DE KERKEN OM JE 
TE LATEN VERRASSEN DOOR DE RIJKE 
GESCHIEDENIS VAN STAD EN KERK.

DIT PROJECT IS MEDEMOGELIJK GEMAAKT DOOR: 

De kerken van 
Stichting Kerken 
Kijken Utrecht 
hebben afzonderlijke 
openingstijden.

Meer info
www.kerkenkijken.nl

900 
JAAR

KERK
EN

STAD

DE UTRECHTSE  
KERKEN VIEREN FEEST!

In 2022 is het 900 jaar geleden dat 

Utrecht stadsrechten kreeg. Stichting 

Kerken Kijken Utrecht viert dit feest 

graag mee! Kerk en stad zijn al eeuwen

lang aan elkaar verbonden. Met de 

ontwikkeling van de stad nam ook het 

aantal kerken alsmaar toe.  

Sommige kerken staan hier al langer 

dan 900 jaar, anderen zijn in latere 

eeuwen gebouwd. Stichting Kerken 

Kijken Utrecht verzorgt tijdens het 

zomerseizoen de openstelling van  

de binnenstadskerken van Utrecht.  

Ook buiten deze periode zijn enkele 

kerkgebouwen geopend voor  

bezoekers en ben je van harte welkom.



900 JAAR 
KERK EN STAD

In elk van de twaalf binnenstads

kerken van Stichting Kerken Kijken 

Utrecht neemt een persoon uit  

het verleden je kort mee in de  

gemeenschappelijke geschiedenis 

van kerk en stad. Wat heeft bier

brouwer Hendrick de Roy te maken 

met de Doopsgezinde Kerk aan de 

Oudegracht? En welk verhaal vertelt 

een kogel in de Pieterskerk over  

kasteel Vredenburg in Utrecht?  

Een mooie aanleiding om de kerken 

vervolgens zelf te bekijken. Onze 

vrijwilligers vertellen graag meer! 

Domkerk 

Hoe Keizer Hendrik V  
ervoor zorgde dat  
Utrecht stadsrechten  
ontving

St. Augustinuskerk

Jonge vrouwen in 
nood waren welkom 
bij de Zusters 
Augustinessen 

St. Catharinakathedraal

Hoe de komst van een paus de 
stad in rep en roer bracht

St. Willibrordkerk

Hoe Pater Winand 
Kotte een bijzondere 
neogotische kerk 
wist te bewaren

Ste. Gertrudiskathedraal

Hoe Sinte Gertruide 
na de reformatie weer 
een plek kreeg in de 
Gertrudiskathedraal

Geertekerk

Hoe dokter P.M. Adèr 
vluchtelingen uit Veenendaal 
hielp in de Geertekerk 

Nicolaïkerk

De sculpturen van Kees 
Groeneveld zijn een bekend 
fenomeen in Utrecht

Jacobikerk

Het leven van 
kluizenares Alyt 
Ponciaens als 
vraagbaken voor  
kerk en stad

Lutherse Kerk

Rijke koopman Abraham Dole 
stichtte een stille oase in een 
drukke stad

Janskerk

De historische 
kerken van Bisschop 
Bernold vormen 
de basis voor het 
Utrecht van vandaag

Doopsgezinde Kerk

Hoe bierbrouwer 
Hendrick de Roy de 
grondlegger werd 
van de Doopsgezinde 
Kerk

Pieterskerk

Onder leiding van 
Trijn van Leemput 
marcheerde een 
groep vrouwen naar 
kasteel Vredenburg

Meer info, kijk op:
www.kerkenkijken.nl T
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